Bij De

voelt de gast zich helemaal thuis

Gerard en Aram de Wagenaar
zetten zich al vijf jaar met hart
en ziel in om van De Eetkamer
in Wernhout een echt gezellig
familierestaurant te maken.En
met succes!“Toen we vorig jaar
zelf als uitbaters begonnen,
waren we aanvankelijk alleen

‘s avonds open voor het diner.
Na enige tijd kwam er steeds
meer vraag naar lunches en zijn
we ook overdag opengegaan.
Nu bieden we daarnaast zelfs
catering aan; iets dat zeer wordt
gewaardeerd door onze gasten.”

DOOR: TEKST ANDER([S]

De Eetkamer wil een restaurant voor iedereen zijn.
Gerard: “Onze huiselijke inrichting draagt daar
zeker aan bij. We gaan heel ongedwongen om met
onze gasten en de sfeer onder het personeel is al
even ongedwongen. Het is een echt familierestau-
rant, dus kinderen zijn hier meer dan welkom. We
hebben een speciaal kindermenu en ze mogen zelfs
hun eigen ijsje komen bereiden in de keuken bij

Aram! De allerkleinsten kunnen gewoon hun eigen
‘potje Olvarit’ oppeuzelen dat papa of mama eerst
lekker opwarmt in onze magnetron.

Aram veert op als het kerstmenu ter sprake komt.
"We serveren beide kerstdagen een 5-gangenmenu
voor de zeer vriendelijke prijs van 55,-.

Tijdig reserveren is wel aan te raden, want er
hebben zich begin oktober al groepen gemeld.
Het menu is zo samengesteld dat de gast kan
kiezen tussen een vis- of vlees- of wildgerecht bij
iedere gang. Uiteraard kan het gehele menu aan-
gepast worden voor vegetariérs en voor halal-eters.
Daar draaien wij in de keuken onze hand niet voor
om. We willen het immers al onze gasten zo goed
mogelijk naar de zin maken.”

Het wildseizoen is ook bij De Eetkamer in volle
gang. "Wij serveren dit seizoen een hertentourne-
dos Rossini én een wild zwijn Rossini”, vertelt Aram
enthousiast. Voor de klassieke muziekkenners
onder u: inderdaad, vernoemd naar de beroemde
componist die dit recept zou hebben bedacht.
"Het is een bijzondere bereidingswijze waarbij

het wild wordt gebakken op een crouton, met

een Madeira saus, gebakken cantharellen en —
diervriendelijke — ganzenlever.”

Gastheer Gerard straalt helemaal als hij het heeft
over de aandacht die hij en zijn team aan de gasten
geeft. “Bij ons krijgt de gast altijd kleine tussen-
doortjes. Wij zijn er voor hén; we noemen dat
‘complete aandacht’. En o ja, we hebben - echt
waar — de allerlekkerste spareribs van de wijde
omtrek. Ze vallen van malsheid spontaan van het
bot. Doordat we hier in het grensgebied zitten,
komen er veel gasten uit Belgié. Die zijn over het
algemeen ndg bourgondischer dan de Brabanders
en weten heel goed wat genieten is.” Ze zijn dan
ook graag geziene gasten van De Eetkamer.

Onlangs hebben Gerard en Aram het terras over-
kapt. Dat betekent dat je zomer en winter ook
buiten kunt genieten, bijvoorbeeld van ‘Boer Peter’s
omelet’ of van het onvolprezen kaas'bankje’.
Uiteraard wordt er in de winter gezorgd voor terras-
verwarming, zodat je er ook dan warmpjes bij zit.
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