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Danny Cappa is er maar wát trots 
op. “Het is heerlijk om de gasten nu
ook eens letterlijk in het zonnetje te
kunnen zetten. 
Tot vorig jaar hadden we alleen een
klein terras direct voor ons pand. Dat
ligt eigenlijk altijd in de schaduw. 
Uiteraard heeft dat ook z’n voordelen;
er zijn tenslotte altijd gasten die juist
niet direct in de zon willen zitten.
Nou, dat kan dus ook gewoon bij 
De Swaen.”

ZOMERDRANKJES VOOR
FIETSERS

Een terras op de Markt, dat is natuur-
lijk waar elke horecaondernemer van
droomt. “Zeker”,  beaamt Danny. "Dit
is iets dat we heel graag wilden. We
zitten hier aan een doorgaande route
waar veel dagjesmensen langskomen.
Als je dan als recreatiefietser langs
zo’n mooi terras komt en het zonnetje
schijnt, dan wil je wel even afstappen.

Bijvoorbeeld voor een verfrissend 
witbiertje, een rosétje of een frisje.
Voor de liefhebbers schenken we ty-
pisch zomerse drankjes als gin-tonic,
aperol spritz, limoncello spritz en nog
veel meer. We hebben er nu zomaar
opeens 50 plaatsen bij, dus we kun-
nen veel mensen een plezier doen.

INTERNATIONAAL

Niet alleen de toevallige voorbijgan-
ger weet De Swaen te vinden. Er
komen ook steeds meer internatio-
nale gasten. “We kregen altijd al – 
zakelijke – gasten vanuit het nabijge-
legen Bastionhotel, maar sinds er 
hier in het dorp drie Bed & Breakfasts
zitten, worden we regelmatig verrast
met gasten uit alle hoeken en gaten
van de wereld. Leuk! Kan ik mijn ken-
nis van het Engels en Spaans goed bij
gebruiken. Zo krijgt De Swaen echt 
internationale allure.”

FEESTJAAR 2019

De Markt in Prinsenbeek zal volgend
jaar helemaal op de schop gaan.
Danny: “Daar verheug ik me nu al op.
Ik heb de artist impression mogen
zien en het wordt echt heel gaaf. 

Ons terras past daar perfect in, dus ei-
genlijk lopen we al voor op de ontwik-
kelingen. Het jaar 2019 wordt sowieso
een bijzonder jaar, want De Swaen
bestaat dan 20 jaar. En als we dat dan
kunnen vieren met een mooi terras op
een state-of-the-art gepimpte Markt,
ja dan word ik daar heel blij van!” 

VOOR ELK WAT WILS

Naast het nieuwe terras blijft De
Swaen een vertrouwd café-restaurant
waar zowel de rustzoeker als het 
gezelligheidsdier een plekje vindt
voor een hap(je) en een drankje. De
borrelkaart is dit jaar nieuw en doet
het goed op het terras. Maar uiter-
aard kan daar ook van besteld worden
als je lekker binnen zit. De vrijdag-
middagborrel is populair en de 
themamenu’s gaan met de seizoenen
mee. In het voorjaar is er het thema
asperges en in juni is het weer de
beurt aan de mosselen.
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De Swaen goes 
international
Herberg De Swaen is al 19 jaar een begrip in Prinsen-
beek. Gelegen aan de Markt vormt het een mooie ge-
legenheid voor zowel de zakelijke gast als de ‘gewone
Beekenaar’ en mensen uit de omgeving. Ze komen er
genieten van een heerlijke lunch, een mooi diner van
de kleine of de grote kaart, of gewoon een gezellige
borrel nuttigen. Sinds dit voorjaar is hier een dimensie
aan toegevoegd: De Swaen heeft er een prachtig, zon-
nig terras bij gekregen aan de overkant van de straat.
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