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Rob Geus, wie kent hem niet? Als onze ‘nationale
Smaakpolitie’ inspecteerde hij voor SBS6 jarenlang
door het hele land horecazaken op hygiëne en 
behoedde zodoende menig gast voor een voedsel-
vergiftiging. Maar eigenlijk is Rob natuurlijk gewoon 
gepassioneerd kok die graag (jonge) mensen iets 
wil leren van zijn vak. Toen hij dan ook een prachtige
ruimte bij een verzorgingshuis helemaal leeg zag
staan, dacht hij; ‘hier ga ik iets moois van maken!’. 
Dat moois werd restaurant De Wensboom.

TEKST ANDER[S]

ROB GEUS wordt blij 
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Restaurant De Wensboom in Barendrecht is een
leerwerkbedrijf waar mensen met een passie voor
horeca maar met een afstand tot de arbeidsmarkt
de fijne kneepjes van het vak kunnen leren. 
“We werken hier met zo’n 35 mensen die een licha-
melijke, sociale of een verstandelijke beperking
hebben”, vertelt Rob enthousiast. “Kijk, ieder mens
mankeert wel wat. We leggen hier de nadruk op 
wat mensen wél kunnen. Zo hebben we een doof
meisje dat na een paar maanden al leidinggaf in 
de keuken. Nou ik kan je verzekeren, als zij aan het
woord is, is het muisstil. Iedereen hangt aan haar
lippen en doet daarna precies wat van hem of haar
verwacht wordt. Geweldig vind ik dat!”

BLAUW HELPT ROZE

Of je nou reuma hebt, slechtziend bent, sociaal wat
minder handig of verstandelijk wat beperkt:  als je
een passie hebt voor horeca en iets wilt leren ben je
van harte welkom bij De Wensboom van Rob Geus.
“Natuurlijk hebben mensen begeleiding nodig en
dat doe ik bepaald niet in mijn eentje. Studenten
van de hbo-opleiding Social Work hebben hier een
fantastische stageplaats waar ze samen met een
aantal zorgprofessionals onze mensen begeleiden.
Zelf ben ik overigens ook zeer regelmatig aanwezig
en voer ik vaak gesprekken met mijn mensen. Om
het voor iedereen duidelijk te maken, hebben we in
het restaurant een roze en een blauwe brigade,
waarbij de blauwe de roze begeleidt.

MENSEN ZIEN GROEIEN

Ik zeg weleens gekscherend dat in De Wensboom
‘de dove de blinde helpt’. Zo hebben we een dame

die echt fantastische taarten kan bakken, maar die
slechts 10% zicht heeft. Zij komt één dag in de week
haar taarten bij ons in de keuken bakken. We heb-
ben samen met haar gekeken wat ze nodig had om
optimaal haar werk te kunnen uitvoeren en hebben
daar onze apparatuur en verlichting op aangepast.
Mooi toch als je dan iemand op die manier ziet
groeien? Kijk, daar word ik nou wel blij van!” 

OFFICIËLE MBO-OPLEIDING

Dat het Rob menens is, blijkt wel uit het enthousi-
asme waarmee we hem tijdens het interview bezig
zien in het restaurant. Af en toe staat hij op om even
iets te bespreken met één van de medewerkers,
waarna hij weer met een tevreden glimlach aan-
schuift voor het interview. “We hebben twee docen-
ten van de mbo horeca-opleiding bereid gevonden
om per september onze mensen hier ter plekke les
te komen geven. Het zou mooi zijn als iedereen de
entree-opleiding kan halen. Voor wie daarna verder
wil en kan met niveau-2 zullen we die mogelijkheid
bieden. En als ze daar dan voor slagen, kunnen ze 
in principe ‘de wijde wereld in’. Maar wie graag bij 
De Wensboom wil blijven werken, is natuurlijk nog
steeds van harte welkom.”

GRATIS APPELFLAP OP ZATERDAG

Wie ook meer dan welkom zijn, zijn uiteraard de
gasten. “Iedereen is hier welkom voor een heerlijke
lunch, een kop koffie (met op zaterdag een gratis
appelflap!) en zelfs een dinertje. Aan de kinderen
hebben we ook gedacht: voor hen is er een speci-
ale, zeer ruime kinderhoek waar voor alle kinderen
wat te beleven valt. 

Als kinderen hier gegeten hebben, krijgen ze een
gouden muntje. Ze kunnen daar meteen een ca-
deautje voor uitzoeken, maar ze kunnen ook sparen
voor een wat groter cadeau. Voor partijen draaien
we trouwens ook onze hand niet om.”

TOEKOMSTPLANNEN

Het tv-werk heeft Rob, ondanks zijn drukke bestaan,
nog niet losgelaten. “Als het aan mij ligt, komt er
volgend jaar weer een heel nieuw programma. 
Maar daar kan ik nu helaas nog niets concreets 
over vertellen … Verder ben ik van plan om ooit 
nog eens mijn biografie te gaan schrijven. Ik heb al
zoveel verschillende en ontzettend leuke dingen in
mijn leven meegemaakt dat ik daar iedereen graag
deelgenoot van maak. Verder zou ik het te gek vin-
den als ik het concept van De Wensboom op meer-
dere plekken in de regio Rotterdam zou kunnen
uitbouwen.  Maar eerst deze maand maar eens het
éénjarig bestaan vieren. Want dat is absoluut een
feestje waard!”   

Restaurant De Wensboom
Middeldijkerplein 28, Barendrecht

Tel: 085 130 0052
www.restaurantdewensboom.nl 
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in De Wensboom


